
Wat kan je doen om Stigma onder de gewone mensen en in de media te krijgen? 

Door met een journalist naar bed te gaan? 

 
 

Zou dit de oplossing zijn, mijn stem schreeuwt het uit. 

Jaren lang ben ik gediscrimineerd, ben ik veroordeeld, de hypotheek van ons huis lukte bijna niet, ik 

kreeg een veel te dure hypotheek, ik kon niet meer op de arbeidsmarkt terecht komen door wat 

anderen mij hadden aangedaan. 

 

Heb ik er voor gekozen, misbruikt te worden? 

Heb ik er voor gekozen om als kind in abnormale situaties terecht te komen? 

Heb ik ervoor gekozen een psychische beperking te krijgen? 

Heb ik ervoor gekozen om een stempel op mij te krijgen? 

Heb ik ervoor gekozen om psychisch zo angstig te zijn dat ik de straat niet meer op durfde...... 

 

30 jaar lang misbruikt, gestigmatiseerd te worden, 30 jaar lang niet kunnen praten over wat mij is 

aan gedaan, 10 jaar lang gehersenspoeld te worden in een sekte? 

2,5 jaar opgenomen te worden, volgestopt met pillen, en 10 jaar therapie? 

 

Heb ik hier voor gekozen? 

 

Nee, mijn antwoord is nee. 

Als u om u heen kijkt, mensen er zijn 42 % mensen die door een ongewone situatie eigenlijk 

normaal reageren, maar door een situatie even onder uit gaan. 

Kiezen ze hiervoor? 

 

Nee soms wordt je zo geboren, soms overkomen er nare dingen jou en daar kan je niks aan doen. 

 

Waarom is de media zo op perfectionisme? 

Waarom moet je broodmager zijn, en zo knap dat je op een baby kop lijkt: jonge meisjes maken hun 

borsten al groter, hun lippen willen ze op spuiten, zelfs hun billen is nu zo gezegd 'hot'' 

Het aller naarste wat ik tegen kwam....waren piemelloze mannen, ze vonden het gewoon mooi om 

geen piemel te hebben: dat is dan zo gezegd 'hot'of die rare bubbels van botox in hun gezicht. 

 

Is dit dan perfect? Die strak getrokken gezichten , vele cosmetische fouten? 

 

Kunnen we niet gewoon leren een andere kijk op iets te hebben? 

Kunnen we niet meer geld stoppen in het onderwijs, en acceptatie dat mensen die anders zijn er 

gewoon mogen zijn. 

Dat ze recht hebben om te zijn wie ze zijn, dat ze recht hebben om hier te leven. 

 

Is de aarde soms van jou? 

Waarom stoppen we niet gewoon met naar de ander wijzen, of die ander veroordelen, om hun 

psychische klacht, of omdat ze er anders uitzien dan jij. 

Zou jij een wereld willen zoals Hitler vroeger wilde? 

Blonde blanken mensen die er in zijn ogen perfect uitzagen? 

Of wil jij ook gewoon jezelf zijn, en in een vrij land leven zonder discriminatie, of veroordeling. 

Mensen met een psychische klacht of angst en een Adhd'er of iemand die borderline heeft, of 

iemand die verslaaft is, dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. 

Dat zijn gewoon mensen die geboren worden, en ook een lief baby'tje zijn....die groeien op. 

De een heeft een veilig huis en lieve ouders, en de ouders kunnen hun kind naar school laten gaan in 

mooie kleren, de andere groeit arm op, groeit op met verslaafde ouders, die hun handen soms niet 



thuis kunnen houden. 

 

Kies jij als mens daarvoor?? 

 

Kies jij ervoor om het psychisch zo zwaar te krijgen, dat je niet meer mee kan doen met de 

maatschappij? 

En wat voor Maatschappij? 

Vertrouw jij nog op de dingen die je hoort en ziet in de maatschappij? 

Voel jij je veilig op straat? 

 

Voel jij dat jij jezelf kan zijn? 

 

Er zijn 42 % mensen van de bevolking die hier aan onder door gingen 

de andere 58 % is of verslaafd aan telefoons, alcohol, computer spellen, roken, drugs, of is gepest of 

pest zelf, of steelt omdat hij/zij zo arm zijn....zelfs rijke stelen van de armen kijk maar naar de 

banken? 

 

Mensen wordt  eens wakker, help jij mee een een veilige maatschappij dat we gewoon weer mens 

mogen zijn en onszelf? 

 

Ik maak mij Sterk voor een maatschappij zonder Stigma, 

 

Ik maak mij sterk voor een veilige maatschappij waarin iedereen een plekje heeft en recht op 

haar/zijn eigen geluk. 

 

Doe jij mee? 

 

Lana -xxx- 


